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BERICHT
VAN HET
BESTUUR
De speeltuin bestaat nu 70 jaar en er is
veel veranderd, maar ook veel gelijk
gebleven.

De kinderen uit Zwanenburg en
omgeving kwamen en komen heel
graag in de speeltuin. Het plezier van
de spelende kinderen is nog net zo
groot als 70 jaar geleden en de trots
op de “grote speeltuin” is nog steeds
aanwezig. Onlangs hoorde we een
peuter vertellen dat “haar” speeltuin
groot was en dat het buurtspeeltuintje
van haar nichtje voor kleine kinderen
is.

De toestellen zijn in de loop der jaren
veranderd, maar het is nog steeds
gebaseerd op spelen met water en
zand, glijden, klimmen, klauteren en
vooral samen spelen. In de speeltuin
worden veel vriendschappen gesmeed
voor het leven. Veel van de opa’s en
oma’s, vaders en moeders die nu met
hun (Klein) kinderen komen halen nog
graag herinneringen op aan hun tijd in
de speeltuin. De oudere generatie
heeft het nog vaak over de
kampweken en de wat jongere
generatie over de huttenbouw en
andere activiteiten.

 70 jaar speelplezier & saamhorigheid
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In de loop der tijd zijn veel activiteiten veranderd. Zo was er vroeger
volksdansen, tegenwoordig disco en Halloween is iets van de laatste tijd.
Sinterklaasfeest is nog steeds een succes, al zien de pieten er tegenwoordig iets
anders uit. De filmmiddagen zijn door de vele filmkanalen en
streamingsdiensten geen succes meer. In de jaren 70 was dit altijd een hit. 

Ook het halen van snoepjes en ijs bij het luik is nog steeds een hoogtepunt voor
veel van onze jonge bezoekers. Vroeger leerde je rekenen met geld door uit te
kienen wat je kon kopen voor je geld. Dat gebeurt nu soms nog wel, maar steeds
vaker komen de kinderen met een pinpas aanlopen. Het glunderen als ze hun
aankoop in ontvangst nemen is nog steeds hetzelfde.

Bij de speeltuin denk ik ook aan saamhorigheid. 72 jaar geleden is besloten dat
er een speeltuin in Zwanenburg moest komen en 2 jaar lang is er in de
avonduren bij de Circel en Smederij Kuiper gelast en gebuffeld om
speeltoestellen te maken. Voor het inzamelen van geld was er het damescomité
die allerlei acties organiseerden. Ook toen al werd er lokaal gesponsord. Na 2
jaar is de speeltuin geopend met een spelletjesdag, leuk dat er nu ook een
spellendag in het jubileumprogramma is opgenomen.

De saamhorigheid blijkt ook uit het feit dat de speeltuin vele verbouwingen en
renovaties heeft doorgemaakt. Of het nu ging om het eerste clubhuis, het
plaatsen van een nieuw dak nae en storm de renovatie van het clubhuis, het
opbouwen van de speeltuin na een brand of het renoveren van de
speeltoestellen (2 x grootscheeps) of aanschaf van nieuwe toestellen, de
medewerkers offeren veel vrije tijd (avonden, weekenden) op om e.e.a. gedaan
te krijgen. Ook de leden en plaatselijke sponsors zijn ons altijd goed gezind en
het Werven van fondsen is nog steeds gelukt.Ook werken we tegenwoordig
vaker samen met Don Bosco en andere verenigingen, iets wat vroeger
ondenkbaar was. Iedereen had zijn eigen zuil. 

De regeldruk wordt wel wat hoger, maar onze “bejaarde” speeltuin is nog heel
fitaal en de speeltuin kan nog heel wat jaartjes mee. 
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VERGEET NIET TE
SPELEN VANDAAG
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GESCHIEDENIS VAN
DE SPEELTUIN
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De speeltuin opende haar deuren in 1954 feestelijk, met een diversiteit aan
speeltoestellen die door vrijwilligers, gesteund door de Cirkel en smederij Kuiper,
waren vervaardigd. Dankzij de toewijding van de gemeente en steun van NUSO,
groeide de speeltuin al snel uit tot een prachtige plek voor zowel jong als oud.

Enkele jaren na de opening vierde het gebouw op het terrein een feestelijke opening,
waarbij een scala aan activiteiten werd gelanceerd. Van een teenagersclub en
modelbootraces tot figuurzagen, klaverjastoernooien, knutselsessies voor kleuters en
kinderoperette-oefeningen die leidden tot spetterende optredens in Tivoli.

Met jaarlijkse Sinterklaasvieringen, zomeravondvoetbal, kampeeruitjes en
wandeltochten ontwikkelde de speeltuin zich tot een waar speelparadijs. De jaarlijkse
speeltuindag trok jaarlijks maar liefst 13 bussen vol kinderen uit heel Nederland,
terwijl het bouwen van hutten uitgroeide tot een geliefde nationale traditie (de
Huttenbouw), die tot op heden voortduurt.

Het clubgebouw werd het toneel voor drukbezochte vergaderingen georganiseerd
door ANBO, terwijl de vrouwen van de bestuursleden zich toelegden op activiteiten als
sokken breien.

Met de jaren groeide de speeltuin uit tot het kloppende hart van de wijk, een centrale
ontmoetingsplaats. Het terrein is ondertussen het decor voor diverse
seizoensgebonden festiviteiten, zoals paasactiviteiten met eieren zoeken en
kerstmarkten waar zelfgemaakte lekkernijen en ambachten worden verkocht.

Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen vinden ontspanning en sociale
verbondenheid in de speeltuin. Ouderen verzamelden zich voor wekelijkse bingo's en
kaartclubjes.

Dankzij deze levendige activiteiten en de voortdurende inzet van vrijwilligers blijft de
speeltuin een geliefde plek waar onze gemeenschap samenkomt. De speeltuin is een
symbool van samenwerking, vriendschap en de kracht van collectieve inspanningen,
en het verhaal van de speeltuin word doorgegeven van generatie op generatie als een
blijvende herinnering aan wat mensen samen kunnen bereiken.
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Alain de Tombe (2003)
Mijn leukste herinnering aan de speeltuin is de huttenbouw
waar ik jaarlijks met mijn vrienden aan mee deed.

Tessa Ygel (2014)
Ik vind het leuk dat je vrij mag spelen zonder een vader of
moeder. Lekker met vriendjes spelen en op het fort is het
leukst.

WAT IS JE LEUKSTE
HERINNERING?
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Sandra Kempes (1980)
Kienen, disco, lekker spelen natuurlijk, olymische spelen
nadoen en in tenten slapen, met de bus naar Drievliet,
avondvierdaagse en mijn bruiloftfeest hier gevierd in
het zaaltje. Geweldig!

Sharina Jagessar - de Klerk (1990)
De knutsel zondagen! Geloof om de week voor 1 euro en dan
kon je kiezen uit verschillende knutsel activiteiten. 
Dakpannen figuurzagen, solderen, plantenpotjes etc. 
Eieren zoeken en daarna een paaslunch en natuurlijk gewoon
het spelen in de speeltuin en zwemmen in het zwembadje.
Nu kom ik er nog steeds graag met mijn zoontje! 

Carla Jonkhoff de Jager
Het spelen in de tuin maar ook de knutsel avonden op de
woensdagavond, daar heb ik ooit een kerstlampje gemaakt.
Ik vindt het zo jammer dat ik hem niet meer heb. De avonden
werden volgens mij begeleid door Fam vd Oord. 
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ACTIVITEITEN
WOORDZOEKER
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Mark Achterbergh (37) uit Halfweg deed als kind graag mee met de mini playbackshows van
de speeltuin op Koninginnedag, de Kampweek en de Huttenbouw. Zo heeft hij goede
herinneringen aan Koninginnedag toen hij met Soraya Grauwelman als Carlo en Irene van
Telekids op de Kom optrad. In 1998 werd hij eerste met de mini playbackshow tijdens de
Huttenbouw en dat weet hij nog goed. Hij was nog nooit eerste geworden en schakelde
daarom zijn tante Gerda van der Voort in (toen hoofdleiding Huttenbouw). Hij ging meedoen
als ‘Dana International’ met het nummer ‘Diva’, die datzelfde jaar nog won op het Eurovisie
Song Festival. De toen 11-jarige Mark leende van nicht Wendy Zijlmans van de dansschool
een echte dansjurk. Zijn moeder Ria van der Voort had plakwimpers geregeld, maar wilde
dit met secondelijm vastplakken. Gelukkig hield tweelingzus Gerda haar tegen. Mark was
ook voorzien van plaknagels; hij kon niet eens zelf zijn soep meer eten. Maar de hele
transformatie was niet voor niks: na de act die hij als een echte Diva uitvoerde, was Mark
eerste en ging hij met de winst naar huis! Een mooie herinnering.
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70 JAAR AAN
VERHALEN

Foto 1: Mark (11) vlak voor het optreden in de oude bestuurskamer (1998)
Foto 2: Gijs Staverman (Radio DJ Radio Veronica) presenteerde de show en introduceerde Mark



De rechtbank van de Kampweek - Gerda van der Voort (68)
De kampweek was in de eerste week van de zomervakantie het hoogtepunt voor veel
kinderen. Met de speeltuin in de bus richting een kamp hier ver vandaan. Kinderen werden
altijd in vijf categorieën ingedeeld: de jonge deelnemers werden de kabouters genoemd, als
de kinderen wat ouder waren werden de jongens de vossen en de meiden de marmotten,
de tieners werden ingedeeld als de herten (de dames) en de panters (de mannen). De
kampweek werd altijd afgesloten met de Bonte Avond. Tijdens deze avond was altijd de
Rechtbank. Ria van ver Voort was de kampleidster en de rechter. Ik was als leiding de
advocaat van de gedaagde kinderen. Het was een leuke manier om gekke dingen die tijdens
de kampweek hadden plaatsgevonden aan te stippen. Zo werden Denise Picavet (marmot)
en Tommie Visser (panter) gedaagd, want ze zouden verliefd op elkaar zijn geworden. Een
marmot en een panter? Dat kan natuurlijk niet! Hoewel ze maar een paar jaar scheelden,
zaten ze natuurlijk in de andere groep. Ik heb ze toen ‘verdedigd’, want liefde is toch het
mooiste dat er is? Toch werden Denise en Tommie veroordeeld door de rechter om niet
meer verliefd te zijn, want met zo’n leeftijdsverschil, dat kon natuurlijk niet. Waarop Ria haar
zoon Mark (toen 7 jaar) haar niet als rechter maar als moeder zag en door de zaal
schreeuwde: “ Maar mam! Jij en papa schelen ook 8 jaar hoor!” Hierdoor schoot iedereen in
de lach en was de kampleidster in een zeldzaam moment zonder woorden.

Op zoek naar Wesley tijdens de Kampweek - Ria van der Voort (68)
Elk jaar gingen we in de zomervakantie met de speeltuin naar een kamp toe. Ergens in de
jaren 90 ging het echter fout, het kamp waar we normaal naartoe gingen, had ons verkeerd
geboekt en we konden daar dus niet naartoe. Als kampleidster en bestuurslid zat ik met
mijn handen in het haar, want de kampweek bestond ook nog eens 30 jaar! Uiteindelijk
hebben we de kampweek in Sunparcs in België kunnen vieren. We hadden 9 bungalows
waar de groepen in onderverdeeld werden. Een van de kinderen die mee waren was
Wesley. En Wesley kon nog weleens weglopen. Zijn ouders vonden het dan ook erg
spannend dat hij meeging, maar ik had gezegd, dat komt goed. Als hij toch wegloopt, is het
‘Code Rood’ en dan gaan we hem allemaal zoeken. Dat duurde niet lang, want we waren nog
niet gesetteld en Wesley was verdwenen. Code Rood! Iedereen in paniek. Ed Vaandering,
toen ook leiding, bleef achter in de bungalow, terwijl de rest ging zoeken. Op een gegeven
moment hoorde Ed in het huisje water lopen en ging op onderzoek uit. Hij gooide de deur
van de badkamer open en wie lag er prinsheerlijk in bad? Jawel, Wesley! “Wat doe je nou, we
zoeken je allemaal, waarom reageerde je niet”, vroeg Ed aan Wesley. Waarop Wesley
reageerde: “Ik wil ook wel eens rustig in bad leggen”. We hebben er achteraf enorm om
gelachen.
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70 JAAR AAN
VERHALEN
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Honden trimsalon Foxy
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SPONSOREN
SPEELTUIN 70 JAAR
Voor de realisatie van ons jubileumsweekend willen wij graag alle bedrijven bedanken die ons
hebben geholpen en/of gesponsord. Dankzij jullie bijdrage kunnen wij terugkijken op een geslaagd
en onvergetelijk jubileum.
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BEDANKT!




